
 

 

 

“Het dagcentrum is voor ons een uitkomst”  

Hans van Berkum (87) gaat drie dagen per week naar het dagcentrum van Norschoten in PuƩen. Dit 

jaar bestaat het dagcentrum 10 jaar. Voor Hans en zijn dochter Vera is het een plek van grote 

betekenis. Hans zijn hoofd laat hem steeds vaker in de steek, alleen thuis zijn is daarom niet veilig. 

Het dagcentrum biedt structuur, veiligheid en plezier. Voor Vera en haar man geeŌ het vooral rust en 

vertrouwen, waardoor zij met een gerust hart naar hun werk kunnen. 

 

Samen onder één dak 

Hans woont niet alleen, maar samen met zijn dochter Vera en haar man. Hun gezamenlijke huis is 

speciaal ingericht zodat Hans er zijn eigen ruimte heeŌ en thuiszorg kan ontvangen. Een bijzondere 

situaƟe, die voor hen alle drie veel betekent. “Zo kunnen we samen blijven, ook nu papa steeds meer 

zorg nodig heeŌ,” vertelt Vera.  

 

Structuur en plezier 

Drie dagen per week haalt een vrijwilliger Hans op en brengt hem ’s middags weer thuis. Voor Hans is 

het dagcentrum een plek waar hij zich thuis voelt en hij onder de mensen is. “Ik doe er leuke dingen,” 

zegt hij. Samen koffiedrinken, de krant lezen, zingen of koken: het geeŌ hem ritme en plezier. 

Het zingen is hem dierbaar. Als kind zong hij al mee met zijn moeder, die vaak psalmen en Johannes 

de Heer-liederen neuriede in de keuken. Die vertrouwde melodieën doen hem denken aan vroeger. 

“Dat doet me goed,” zegt hij. Ook het samen lezen van de krant hoort erbij. “Het nieuws volgen hoort 

bij mijn dag,” zegt Hans.  

 

In beweging met de duofiets 

Bewegen doet Hans graag. Alleen lukt het wandelen niet meer goed. Vanuit het dagcentrum gaat hij 

met een vrijwilliger op de duofiets. “Ik trap een beetje mee, en ondertussen geniet ik van buiten. 

Soms regent het, en komen we kletsnat terug. Dan lachen we er samen hard om.” 

 

Rust en vertrouwen 

Voor Vera en haar man is het dagcentrum een uitkomst. “Omdat papa niet alleen kan zijn, is het heel 

fijn dat hij naar het dagcentrum kan. Ik weet dat hij in goede handen is. De medewerkers zijn warm 

en betrokken. Ze zien écht wie hij is. Dat geeŌ mij rust. Het dagcentrum is voor ons een uitkomst.” 

 

Tien jaar dagcentrum PuƩen 

Het dagcentrum in PuƩen bestaat 10 jaar, dat vieren we op 1 oktober. Hans wil de medewerkers 

graag iets meegeven: “Ze hebben een warm hart. Ze leƩen op je en zien meteen hoe het met je gaat. 



 

Dat kun je niet leren, dat zit in je. Daarom kom ik hier zo graag.”  

 

Langer thuis 

Voor Hans betekent het dagcentrum plezier, structuur en beweging. Voor Vera en haar man betekent 

het dat ze samen kunnen blijven wonen met de vader van Vera, terwijl ze zelf kunnen blijven werken. 

“Het dagcentrum maakt langer thuis wonen écht mogelijk,” zegt Vera. “Papa komt alƟjd blij thuis. Dat 

is voor ons het belangrijkste bewijs dat hij hier op zijn plek is.” 
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